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En de man had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb met
Jahweh een man verkregen! En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn
werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde ‘aan het eind van het jaar’ dat Kaïn van de opbrengst
van de aardbodem aan Jahweh een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn
kleinvee en van hun vet. Jahweh nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg
Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En Jahweh zei tegen Kaïn:
Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u,
als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur.
Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel; laten we
het veld ingaan. En toen zij op het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broer Abel op en doodde hem.
En Jahweh zei tegen Kaïn: Waar is uw broer Abel? En hij zei: Ik weet het niet;
ben ik de hoeder van mijn broer? En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Het geluid van het van het vergoten bloed
van uw broer, roept van de aardbodem tot Mij. Nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem, die zijn
mond heeft opengedaan om het door uw hand vergoten bloed van uw broer op te nemen. Als u de
aardbodem bewerkt, zal die voortaan u zijn vermogen niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de
aarde gaan. En Kaïn zei tegen Jahweh: Mijn straf is te zwaar om dragen. Zie, U verdrijft mij heden van het
oppervlak van de aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de
aarde gaan; en wie mij ook maar tegenkomt, kan mij doden. Maar Jahweh zei tegen hem: Daarom zal al
wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En Jahweh merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die
hem tegenkwam, hem zou doden.
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‘Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u
doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen
van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde,
vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed vanZacharia, de zoon vanBerechja,
die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.’ (Mt.23:34,35)
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‘En de man had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb met
Jahweh een man verkregen! En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn
werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde ‘aan het eind van het jaar’ dat Kaïn van de opbrengst
van de aardbodem aan Jahweh een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn
kleinvee en van hun vet. Jahweh nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg
Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken.’ (Gen.4:1-5)

 Ondanks de rebellie, functioneert de wereld na Eden nog steeds onderGods zegen!
 De vrouw die uit de ‘man’ is, uit haar wordt nu dankzij Jahweh een ‘man’ voortgebracht

‘Want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; maar alle dingen zijn uit God.’
(1Kor.11:11)

 De ‘tijdsaanduiding’ en het soort ‘offer’ (minha)dat gebracht wordt, is niet onbelangrijk!

 Een ‘minha’ offer is een offer van ‘eerbetoon’, eendankofferaan Jahweh de grote Koning!

 ‘minha’ offers kunnen zoweldierlijke alsvoedseloffers betreffen,er is geen onderscheid…

 Waarom slaat Jahweh geen acht op Kaïn en zijn offergave?

 Abel brengt zijn eerbetoon ‘van harte’, Kaïn doet het ‘halfhartig’en dus plichtmatig
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 Kaïn faalt voor het altaar,en omdat hij faalt voor het altaar, zal hij ook falen in het veld!

 Deintensiteit van Kaïns ‘grote’ woede, is wel vaker ‘voorbode’ van eenmoordzuchtige daad

‘ De mannen voelden zich gekwetst en ontstaken in hevige woede, omdat hij een schandelijke daad
in Israël had begaan door met Jakobs dochter te slapen, want zoiets doet men niet.’ (Gen.34:7)

 Kaïn is woedend,diep teleurgesteld engeschokt nu Jahweh geen acht ophemgeeft…

 Kaïn wordt vervolgens ‘afgunstig’ op zijn broer Abel,die wel Gods welgevallen geniet

 Jahweh slaat geen acht op Kaïns offer,maar Hij slaat wel acht op Kaïns hevige woede!

‘En de man had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb met
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‘En Jahweh zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken?
Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet,
ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.
En Kaïn sprak met zijn broer Abel; laten we het veld ingaan.
En toen zij op het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broer Abel op en doodde hem.’ (Gen.4:6-8)

 Jahweh waarschuwt Kaïn        ga zo verder en debeestachtige zondezal u overmeesteren!

 Kaïn wordt opgeroepen om die ‘overheersing’ teweerstaan,hij is niet gedoemd om te falen

 Gods reactie vraagt om antwoord, maar er isgeloof vereist om aan te nemen wat God zegt

 ‘laten we het veld ingaan’ geen ‘accident de parcours’, maarmoord met voorbedachtheid

‘Maar als de man het ondertrouwde meisje in het open veld aantreft, en de man haar vastgrijpt en met haar
slaapt, dan moet alleen de man die met haar geslapen heeft, sterven. Het meisje mag u niets doen, want
het meisje heeft geen zonde begaan die de dood verdient. Deze zaak komt immers overeen met het geval
dat een man zijn naaste aanvalt en deze om het leven brengt. Hij trof haar namelijk aan in het open veld,

en het ondertrouwde meisje riep, maar er was niemand die haar verloste.’ (Dt.22:25-27)

 Kaïns woorden horen we niet, er volgt slechts een beknopte beschrijving        ernst v/d daad
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‘En Jahweh zei tegen Kaïn: Waar is uw broer Abel? En hij zei: Ik weet het niet;
ben ik de hoeder van mijn broer? En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Het geluid van het van het vergoten bloed
van uw broer, roept van de aardbodem tot Mij. Nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem,
die zijn mond heeft opengedaan om het door uw hand vergoten bloed van uw broer op te nemen.
Als u de aardbodem bewerkt, zal die voortaan u zijn vermogen niet meer geven; u zult dolend en dwalend
over de aarde gaan.’ (Gen.4:9-12)

 Dat Kaïn in de voetstappen van zijn ouders is getreden, blijkt uit deparallelle ontwikkelingen

 Jahweh komt na de begane misdaad wederom tussenbeide ineen dag van oordeel

 Kaïn antwoordtmet eenopenlijke leugenen weigert enige verantwoordelijkheid te nemen

 Ook nu volgt er een ‘vloek’ die structureel zeer gelijklopend is met Genesis 3:14

‘Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt boven al het vee’
(’arur ’attah mikkol-ha’ behemah)

(’arur ’attah min-ha’adamah)
‘Nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem’

 De ‘grotere’ overtredingwordtzwaardergestraft omwille van deverontreinigde aardbodem
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